
Orde van dienst voor zondag 13 juli in Wissenkerke 

 
Orgelspel voor de dienst 
 
Binnenkomst ouderling van dienst, diaken en voorganger  
 
Welkom door ouderling van dienst, tevens aankondiging aanvangslied 
 
Aanvangslied: Psalm 95:1 en 3 (staande) 
 
Steek nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor zijn aanschijn met verblijden. Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Vier Hem, de koning der getijden. 
 
Kom, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
Zingen: Lied 218 
 
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 
Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei. 
 
Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom. 
 
Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken dat ik danken kan.  
 
Moment met de kinderen 
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar” 
 
Vers 1: 



Vers 2: 



Vers 
3: 

  
Kyrie-gebed 
 
Loflied: 968:1,3 en 4 
 
De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren roept uit: O Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang. 
 
In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt. 
  

  

Gebed bij de opening van het Woord 
 
1e Schriftlezing: Deuteronomium 26:1-3, 16-19 
 



Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal 
geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. U zult er de oogst kunnen 
binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt 
naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten 
wonen, en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienstdoet, 
zeg dan het volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik voor de HEER, uw God, 
dat ik het land waarvan de HEER onze voorouders onder ede heeft beloofd dat 
Hij het ons zou geven, ben binnengegaan.’ (…) Vandaag draagt de HEER, uw 
God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in 
acht en leef ze met hart en ziel na. Vandaag hebt u de HEER verzekerd dat Hij 
uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die Hij u wijst, en dat u zijn wetten, 
geboden en regels zult naleven en Hem gehoorzaam zult zijn. Vandaag heeft 
de HEER u verzekerd dat u, zoals Hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn 
kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Hij zal u hoog verheffen boven 
alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen 
worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals Hij 
heeft beloofd. 
 
Zingen: Psalm 111:3 en 4 
 
Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, zijn kindren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont ! 
Het land waarin de afgod troont, wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 
Hoe recht is zijner handen werk, de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
hoe heilzaam zijn gegeven orde ! Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
wordt daar nooit meer aan afgedaan, ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
 
2e Schriftlezing: Hebreeën 4:1-11 
 
Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, 
moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te 
blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen; maar 
het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij het – anders dan wie het 
aannamen – niet geloofden. Omdat wij echter geloven, gaan we de rust binnen 
waarvan Hij gezegd heeft: ‘In mijn toorn heb Ik gezworen: “Nooit zullen ze 
mijn rust binnengaan”’ – hoewel zijn werk al met de grondvesting van de wereld 
voltooid was. Over de zevende dag heeft Hij immers ergens gezegd: ‘En op de 
zevende dag rustte God van al zijn werk,’ hier echter: ‘Nooit zullen ze mijn rust 
binnengaan.’ Het staat dus vast dat mensen er kunnen binnengaan, maar 
degenen aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, zijn er vanwege hun 
ongehoorzaamheid niet binnengegaan. Daarom legt God opnieuw een dag vast, 
een ‘vandaag’, waarover Hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David 



heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halsstarrig.’ 
Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een 
andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een 
sabbatsrust. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk zoals 
God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, 
opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. 
  
Uitleg en verkondiging. Thema: Vijf keer ‘vandaag’ 
 
Zingen: Lied 868:2,3 en 4 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag / aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven 
  
De kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Zingen: Lied 871 (staande) 
 
Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal zijn liefde lover overal 
en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijdt,  



wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft, de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, stem met het lied der englen in. 
 
Zegen, beantwoord met zingen: Lied 415:3 (staande) 
 
Amen, amen, amen ! Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer ! 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 
WELKOM OP DE KOFFIE/THEE EN HET MINICONCERT VAN TAMES 
MATIMBA ! 


